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Bekijk de webversie

Parochie H. Johannes Evangelist

TIJDELIJK WEBSITE NIET TE BEREIKEN!

Door een grote update vanuit de provider is de website van onze parochie niet meer te
bereiken. Om deze weer online te krijgen moeten we alles weer opnieuw invoeren. We waren
echter al geruime tijd bezig met een nieuwe website en de ontwikkeling ervan verkeerd in een
eindfase. We besparen ons dus het werk om tijdelijk de oude website in de lucht te krijgen en
richten ons geheel op de nieuwe website. We proberen er alles aan te doen om deze zo
spoedig mogelijk online te krijgen. Natuurlijk komt de nieuwe website onder hetzelfde website-
adres.
De belangrijkste info vindt u nu voorlopig wel op een pagina van de website. Contactgegevens
van pastoor en parochiekantoor en ook het actuele parochieblad. Tevens zullen wij ook de
nieuwsbrief hierop zetten zodat de actueelste info ook gepubliceerd is. Dank voor uw begrip.

Korte gedachte bij de tweede zondag van Pasen

‘Scarface’. Het is verfilmd. Een gangster in New York, in de eerste helft van de twintigste eeuw
met de naam Al Pacone. De bijnaam die hij droeg had natuurlijk te maken met het litteken in zijn
gezicht. Nadat hij een beledigend opmerking tegen een vrouw had gemaakt, sneed haar broer
hem driemaal in het gezicht met een mes. Hij haatte daarna zelf dit litteken en loog erover of
probeerde te vertellen dat hij het tijdens de Eerste Wereldoorlog had opgelopen.
Scarface, zo noemt ook de shorttracker Jens van ’t Wout zichzelf, die tijdens de Winterspelen
drie gouden medailles won. Hij heeft ook een litteken op zijn gezicht, opgelopen tijdens een
wedstrijd waar hij per ongeluk een schaats van een tegenstander in zijn gezicht kreeg. De
littekens van Al Pacone en Jens van ’t Wout vertellen een verhaal over je verleden. Een
verleden dat je wil verdoezelen of om het in het tweede geval juist te tonen. 
Jezus toont ons de tekens van zijn wonden in het Evangelie van vandaag. Dat zijn de
handelskenmerken van wie Hij is en vooral van hetgeen Hij heeft meegemaakt. Ieder litteken
vertelt een verhaal. Hoe heb je ze opgelopen? Waardoor heb je ze opgelopen? Soms doen ze
nog pijn en soms zijn ze allang geheeld, al blijft het verhaal erachter staan.
Al Pacone deed er wat poeder op en wilde het zo veel mogelijk verbergen. Hij schaamde zich
ervoor. Jens van ’t Wout toont zijn gezicht in de camera. Dit is wie ik ben en om kampioen te
worden moet je dit ervoor over hebben. Jezus toont het ook, schaamt zich er niet voor en zegt
tegen ons hetzelfde: ‘Dit is wie ik ben. Dit heb ik voor jullie overgehad. Dit zijn de wonden die Ik
heb opgelopen door voor jullie het lijden in te gaan. Ik was bereid jullie zonden op Mij te nemen

javascript:;


Op de site vier.nu vindt u allerlei informatie over Pasen. Het is een site die info
geeft over de katholieke hoogfeesten en de voorbereiding daarop.

en die littekens zijn daarvan het gevolg.’ 
Nu hebben wij allemaal littekens opgelopen in het leven. Aan de ene kant zichtbaar, ergens in of
op ons lichaam en aan de andere kant niet zichtbaar door dat wat er in ons leven gebeurd is. 
De zondag van de goddelijke barmhartigheid. Jezus toont ons zijn hart, zijn gewond hart. Wij
hebben ervoor gezorgd dat Hij daar een litteken heeft. Echter Hij toont dit hart, verbergt het niet
en daardoor stroomt de genade naar ons toe. Een stroom van genade die ons nieuw leven wil
geven.
En wij? We worden uitgenodigd om hiervan gebruik te maken. Om alles waar wij wonden
hebben opgelopen, door anderen aangedaan of door eigen schuld, bij Jezus te brengen. Hij wil
het genezen, Hij wil ons vergeven, maar Hij kan het alleen als wij er ook om vragen.
God kan alle wonden genezen en wat over blijft is het zichtbare teken daarvan: een litteken
waarover je je niet hoeft te schamen en dat je mag tonen.

Pastoor W. van Dijck

Wat vieren we de komende week

https://h-johannes-evangelist.email-provider.eu/link/iwxpf5lwp3/bd0uyfnavl/uamrnmumar/cthsup8zvs/c7nxt0ygie?lp-t=1775804772


Tienergroep Carlo Acutis

Een week eerder dan gebruikelijk (i.v.m. de meivakantie) komt de tienergroep Carlo Acutis
reeds op vrijdag 10 april bij elkaar. We beginnen om 19.00 uur met de opgeluisterde H. Mis in
de Kleine St.-Jan. Aansluitend gaan de tieners naar het parochiezaaltje voor ontmoeting,
verdieping en ontspanning.



Op zaterdagavond 4 april was er de jaarlijkse
Paaswake in de Grote St.-Jan. Net zoals
vorig jaar was er wederom een opname van
een jongvolwassene in de Kerk. Het was een
goedbezochte indrukwekkende viering. 

Inmiddels zijn wij vanuit
de parochie al twee maal
met een groep
parochianen naar het
bedevaartsoord
Medjugorje gegaan in
Bosnië-Herzegovina.
Gezien de positieve
ervaringen en om het feit
dat meerdere eerder
gegane parochianen
nogmaals willen gaan,
wordt het ook dit jaar
georganiseerd. Sinds

1981 maakten een aantal kinderen in Medjugorje melding van het feit dat ze Maria zouden zien.
De verschijning maakt zich bekend als de Koningin van de Vrede. Al snel groeit de bekendheid
van Medjugorje, met als gevolg vele pelgrims. In 2019 heeft de Paus Medjugorje als officiële
bedevaartsplaats erkend, zonder daarbij een uitspraak te doen over de verschijningen.
Inmiddels is Medjugorje een plaats van gebed en genade geworden. Vele mensen hebben daar
geloof en steun gevonden.
Tijdens de pelgrimage zullen we deelnemen aan de ochtendmis in de Duitse taal en aan de

Mooie Paaswake

Bedevaart Medjugorje in oktober



avondplechtigheid. We zullen de verschijningsberg beklimmen, de kruisberg, een bezoek
brengen aan de prachtige stad Mostar (staat op de Werelderfgoedlijst) en aan het Cenacolo,
een opvanghuis en gemeenschap voor (ex-) verslaafden. De bedoeling is dat we per vliegtuig
gaan vanaf het vliegveld Brussel-Charleroi. We vliegen naar het Kroatische Zadar en zullen
daar met huurauto’s naar Medjugorje rijden. We vertrekken op maandag 5 oktober en keren op
zaterdag 10 oktober in de avond terug. De kosten voor de reis zijn afhankelijk van de kosten
van de vliegtickets en huurauto’s en zal waarschijnlijk rond de € 400 bedragen. Dit is op basis
van halfpension. U kunt zich bij mij voor deze pelgrimage aanmelden. Maximaal kunnen er 20
personen mee met deze pelgrimage. Ben op tijd met aanmelden als u mee wil. Hoe eerder ik de
vliegtickets kan bestellen, hoe goedkoper de pelgrimage is.

Pastoor W. van Dijck

In plaats van zelf een spreker uit te nodigen voor vrijdag 8 mei, sluiten de geloofscursisten van
Katholiek zijn 2.0 zich op deze avond aan bij de lezing die wordt gehouden voor de Academie
Rolduc. Dit maal wordt de lezing gehouden door plebaan-deken De Graaf Woutering over de
sociale leer van de Kerk door Paus Leo XIV.

Paus Leo XIV: één jaar na zijn keuze Op deze avond is het precies één jaar geleden dat Paus
Leo werd gekozen. Na een vrij kort conclaaf werd hij de 267ste opvolger van de heilige Petrus.
Op Paasmaandag van vorig jaar was immers Paus Franciscus overleden. De eerste Paus met
die naam. De nieuwe Paus koos een naam die al 13 Pausen vóór hem hadden gedragen, te

Geloofsboeken gratis in parochiekantoor

In het parochiekantoor zijn gratis geloofsboeken te verkrijgen. Voor deze boeken is een mooie
boekenkast geplaatst, alwaar ze goed te zien en te vinden zijn.

Agenda komende periode

Vrijdag 10 april Tienergroep Carlo Acutis met om 19.00 uur H. Mis in Kleine St.-Jan en
aansluitend naar het parochiezaaltje De Polder.
Vrijdag 17 april Geloofscursus Katholiek zijn 2.0 reguliere avond om 20.00 uur in het
parochiezaatje De Polder.
Zondag 19 april Geloof en Vriendschap met om 14.00 uur H. Mis in de Kleine St.-Jan en
aansluitend naar BMV De Vlieger.
Zondag 26 april Familiezondag met om 9.30 Geloofsonderricht aan kinderen en ouders en om
11.00 uur de Familiemis in de Grote St.-Jan.
Dinsdag 28 april uitstap naar recreatiepark Irrland voor kinderen die zelden of nooit op vakantie
kunnen.
Dinsdag 28 april om 20.00 uur eerste doopvoorbereidingsavond in parochiezaaltje De Polder.
Woensdag 29 april om 20.00 uur tweede doopvoorbereidingsavond in parochiezaaltje De
Polder.
Zondag 11 mei Eerste heilige Communieviering om 11.15 uur in de Grote St.-Jan.
Vrijdag 15 mei Tienergroep Carlo Acutis met om 19.00 uur H. Mis in Kleine St.-Jan en
aansluitend naar het parochiezaaltje De Polder.
Zondag 17 mei Geloof en Vriendschap met om 14.00 uur H. Mis in kerk te Vaesrade en
aansluitend naar BMV De Vlieger.
Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag H. Mis 11.00 uur met toediening H. Vormsel door
bisschop Mgr. Van den Hout.
Zondag 31 mei Familiezondag met om 9.30 uur godsdienstles in Hoofdstraat 110 en
godsdienstgesprek met ouders in parochiezaaltje De Polder. Om 11.00 uur familiemis in Grote
St.-Jan.
 

Lezing academie Rolduc 8 mei over Paus Leo XIV en de
sociale leer van de Kerk



beginnen met Paus Leo I uit de vijfde eeuw tot
Paus Leo XIII, de Paus van de eerste sociale
encycliek, ‘Rerum novarum’. Al snel bleek dat Leo
XIV met zijn naamkeuze deze verbintenis wilde
onderstrepen. Immers, de eerste woorden van
hem waren dan ook: “De vrede zij met u allen.” –
In een tijd van oorlogen en conflicten zeker één
van de grootste verlangens van de mensen
wereldwijd. Tijdens deze avond willen wij nagaan
hoe Paus Leo XIV de sociale leer van de Kerk in
het eerste jaar van zijn pontificaat vorm heeft
gegeven. Welke accenten heeft hij gezet? Zijn er
bijzondere uitspraken die onze aandacht vragen
en ons uitdagen tot verder nadenken en
handelen? Welke kenmerken draagt zijn

pontificaat tot nu toe? De stem van ‘de leeuw’ willen wij hoorbaar maken.

Inleider: Lic. Alexander de Graaf Woutering heeft diverse functies als kapelaan, pastoor en
deken vervuld in diverse parochies in de regio Horst en Venray. Ook is hij sinds 1998 actief als
aalmoezenier van sociale werken in het bisdom Roermond. Sinds 2021 is De Graaf Woutering
plebaan-deken van Roermond. Dat wil zeggen dat hij pastoor is van de bisschopskerk
(kathedraal) in Roermond en de parochies van Roermond-Centrum en Herten en tevens deken
van het dekenaat Roermond. Aan het Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut
Rolduc is hij docent voor ‘de sociale leer van de Kerk’.

Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en theologisch instituut Rolduc.
Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen
zijn voor iedereen toegankelijk. Alle lezingen vinden plaats in Abdij Rolduc in
Kerkrade. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezingen beginnen
steeds om 19.00 uur. Vooraf aanmelden per lezing is gewenst.
Aanmelden voor een bijeenkomst   
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